
 

 

 
 



 

 

Verzilt, verzoet, reis met mij mee 

Naar de bodem van de zuiderzee 

Waar scherend schietend 

rakelings duikelend 

de kust ontwijkend de kiters kiten 

Waar ranken reikhalzend de zon 

opzoeken, 

Zoet de druif het vat wil vinden 

En wilde wijnen de tong beroeren. 
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